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Nhất Linh và Hoa Lan  
 

 

Trong văn học sử nước nhà, người ta thường nhắc nhở tới nhà văn Nhất Linh, Nguyễn Tường 

Tam (1905-1963), con chim đầu đàn của Tự Lực Văn Đoàn, một nhóm văn nghệ sĩ có chủ 

trương cải cách xã hội, cổ võ một đời sống văn minh vào những thập niên 1930-1940. 

Nhưng nói đến Nguyễn Tường Tam mà không nói đến sự 

nghiệp chính trị của ông, thực là một thiếu sót rất lớn, 

nhưng kể ra thì quá dài (Xin xem trong Wikipedia).  Chúng 

tôi xin tóm tắt lại vài giòng như sau: 

 Năm 1939, lập đảng Đại Việt Dân Chính, bị thực 

dân Pháp truy nã, phải trốn sang Trung Quốc. 

 Năm 1945, trở về VN sát nhập với Viêt Nam 

Quốc Dân Đảng, đối lập với đảng cộng sản. 

 Năm 1946, được cử làm Bộ Trưởng bộ Ngoại 

giao trong chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến, rồi 

lưu vong tai Hong Kong.  

 Năm 1950, về nước và không hoạt động chính trị. 

 Năm 1960, ông thành lập Mặt trận Quốc dân 

Đoàn kết và bị chính quyền giam lỏng. 

 Ngày 7-7-63, ông tự vẫn để phản đối chính quyền độc tài của Ngô Đình Diệm. 

Sự nghiệp chính trị của ông không thành công, nhưng ông đã trở thành một nhân vật tiêu biểu 

cho những người Quốc Gia Chân Chính:   

 Không theo cộng Sản, không theo thực dân, không khuất phục độc tài đảng trị. 

Đó là tâm trạng của những  người cùng thời với ông và những kẻ hậu sinh chúng tôi đã bỏ hàng 

ngũ kháng chiến rồi lìa bỏ quê hương vì hiểu rõ chủ trương dã man,thâm độc của bọn cộng sản 

VN. Cũng vì thế mà đã trên 40 năm qua, hàng triệu người Việt tỵ nạn lưu vong và con cháu 

của họ khắp nơi thế giới vẫn còn chống lại cộng sản, vẫn phất cao lá cờ vàng với 3 sọc đỏ 

biểu hiệu của chính nghĩa: Quốc Gia-Dân tộc.   

 

Trở lại với Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, sau khi đã chán ngán với tình hình chính trị nước 

nhà, ông lên Đà Lạt vào năm 1953.  Vui thú cùng hoa lan và dùng từ ngữ Hán Việt đặt tên cho 

môt số hoa lan, nhưng tiếc thay ông đã tự vẫn vì biến cố chính trị, nếu không chúng ta đã có 

nhiều tên thanh lịch cho loài hoa vương giả này.  Vì đã đam mê loài hoa vương giả này từ lâu, 

nên ông đã viết chuyện “Lan Rừng” trong cuốn Hai Buổi Chiều Vàng do nhà Xuất Bản Đời Nay 

phát hành từ năm 1937 (Xin xem trên hoalanvietnam.org.) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1960
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90o%C3%A0n_k%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90o%C3%A0n_k%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/2em/Lan-Rung.pdf
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Tên Việt cho một số hoa lan do Nhất Linh đặt ra khá nhiều, nhưng tiếc thay không có tài liệu nào 

để lại. Những tên Giáng Huơng, Ngọc điểm, Long tu, Dã Hạc, Nhất điểm Hồng này chỉ lưu 

truyền trong dân gian pha lẫn với những tên không kém phần nho nhã do những người khác đặt 

cho.  Phần khác khi đặt tên Việt cho lan, Nhất Linh lại không kèm theo danh từ khoa học, có lẽ 

vào thời kỳ đó (1953) chúng ta chưa có tài liệu nói về hoa lan chăng? 

Căn cứ vào những tấm ảnh với bút tích của Nhất Linh, do Nguyễn Tường Thiết, con trai út của 

nhà văn, cung cấp cho cô Phạm Hảo (xin xem Tâm Tình Tây Bắc tháng 9-2013) và tài liệu cũng 

như hình ảnh của Tiến sĩ Nông Văn Duy nói về những cây lan mọc ở Lâm Đồng, Đà Lạt, chúng 

tôi xin trình bầy với hình ảnh như sau:  

Lan Bạch Ngọc (Cymbidium erythrostylum) 

Trong bức ảnh gia đình của ông bà Nguyễn Tường 

Tam có 2 cây lan kiếm, tuy không có ghi chú nhưng 

qua kích thước vả hình dáng cây lan, chúng ta có thể 

đoán cây lan ở bên trái là Cym. erythrostylum, nhiều 

người gọi là Bạc Lan và cây lan bên phải là cây Bích 

Ngọc (Cym. dayanum). Những cây lan này đều có 

mọc tại Đà Lạt, riêng cây Cym. erythrostylum là một 

cây đặc hữu, chỉ mọc tại núi Langbiang mà thôi. 

 

  

 

 

  Cym. erythrostylum 

                                                        Ảnh: Vũ Định An 

  

      Cym. dayanum 
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Lan Thanh Hạc (Cym. cyperifolium hoặc Cym. lancifolium) 

 

 

Thơ Vịnh Lan của Bùi Khánh Đản 

Kết tụ tinh anh của gió sương 

Muốn mầu muôn vẻ lai muôn hương. 

Có 2 cây kiếm lan phù hợp với hình vẽ ở bên, đó là: 

Cym. cyperifolium và Cym. lancifolium đều mọc ở Lâm 

Đồng, không hiểu Nhất Linh muốn nói tới cây nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cym. cyperifolium               Cym. lancifolium  

            Ảnh: Trần Ngọc Mạnh             Ảnh: Nông Văn Duy 
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Lan Thanh Ngọc (Cymbidium sinense var. alba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sắc trong Thanh Ngọc hương thơm nặng 

Một thoáng mơ tiên thoảng xuống trần. 

 

 

 

   Ảnh: Trần Ngọc Mạnh 
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Lan Kim Điệp (Dendrobium capilippes) 

Nhiều người nhầm lẫn gán tên Kim Điệp cho Den. lindleyi hay Den. aggregatum hoặc Den.  

chrysotoxum.  Xin xem kỹ thân cây lan trong hình vẽ và hoa nở khi đã rụng lá, điểm đặc biệt của 

cây Den. capilippes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vườn lan Vĩnh Mai cạnh suối Đa Mê 

     Ảnh: Bùi Xuân Đáng  

 

Huyết Nhung (Renanthera imchoostiana)  

Cây lan đặc hữu chỉ mọc ở Lâm Đồng. 

  Ảnh: Bùi Xuân Đáng  
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Trong 4 bức ảnh này có nhiều hoa lan treo trên tường, người ta có thể thấy được nhiều loài như 

Aerides, Bulbophyllum, Coelogyne, Dendrobium, nhưng hình ảnh rất nhỏ nên không thể đoán là 

những giống nào. 

Ngoài những cây lan kể trên còn có những cây lan khác như: Ngọc điểm, Dã Hạc, Long Tu, 

Gíáng Huơng, Nhất điểm hồng, Kim điệp v.v... mà những người ở Đà Lạt cho là do Nhất Linh 

đặt.  (Xin xem bài “Trở Về Đà Lạt”.) 

 

http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/4tz/Tro-Ve-Da-Lat.pdf
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Ngọc Điểm (Rhynchostylis gigantea) 

 

    Ảnh: chinghuaorchids.com.tw 

       Ảnh: Chu Anh Thư      

 

 

Giáng Hương (Aerides crassifolia, Giáng hương lá dầy)  

Lan Đặc hữu của vùng Lâm Đồng - Đà Lạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Bùi Xuân Đáng 

 

http://www.chinghuaorchids.com.tw/exec/product.php?mod=show&cid=&pid=RHYGA&lg=E
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Dã Hạc hay Giã Hạc (Den. anosmum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ảnh: Nguyễn Thanh Sơn          Ảnh: Bùi Việt 

 

Long Tu (Den. primulinum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ảnh: Nguyễn Quang Thuyết  

    

                 Ảnh: Bùi Xuân Đáng 

 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam    www.hoalanvietnam.org 
 

9 
 

Nhất Điểm Hồng (Den. draconis) 

 

          Ảnh: Nguyên Phong              Ảnh: Lê Trọng Châu 

 

Thủy Tiên  (Den. thyrsiflorum) 
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Những cây lan mang tên Hán Việt còn nhiều, nhưng không chắc có phải do Nhất Linh đặt ra hay 

không?  Hơn nữa bài đã quá dài xin được ngừng nơi đây và xin mượn bài thơ sau để tả nỗi lòng 

của những người Việt lưu vong. 

 

Mỹ miều nét đẹp Thủy Tiên 

Sắc màu trong trắng, vàng duyên rạng ngời 

Phong lan quý hiếm  quê tôi 

Mùa xuân hoa nở  ngát trời du dương 

Lá nách đầu đỉnh hoa buông 

Rễ chùm, thân lóng, góc vuông bốn bề 

Hương thơm uẩn khuất đê mê… 

Hoa thòng quyến rũ gợi về quê hương 

Hoa lan nước Việt dễ thương 

Như người sơn nữ vấn vương rừng già 

Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Sa… 

Ôi còn đâu nữa ngàn hoa giữa đồng 

Giờ đây thủy điện ngăn dòng 

Cửu long cạn nước, ruộng đồng mặn khô 

Bạn vàng giờ ở nơi mô? 

Cạn tàu ráo máng nấm mồ chẳng xanh! 

  

  Melbourn 3- 2016 

 Phong Lan 

  

Có một điều người ta gán cho Nhất Linh đã đặt tên loài lan Dendrobium là Hoàng Thảo.  Chúng 

tôi thấy rất đáng nghi ngờ,  bởi vì ông là người học vấn uyên thâm, loài lan này có nhiều giống 

tuy thân lá khá giống nhau, nhưng sắc hoa lại có đủ: trắng, đỏ tim, vàng làm sao lại đặt là Hoàng 

Thảo được.  

 

 

Nguyễn Hưng Yên  

 

 

 

 

 


